de buitenstaander ruimte geven
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Op de overgang van de langste nacht naar de kortste dag is dit onze 8ste midwinterbrief. Met

deze maand markeren we het 15-jarig bestaan van stichting Brood en Rozen. Rond deze periode,
uitgenodigd door de verstilling van de natuur, reflecteren we op onderwerpen die onze aandacht
hebben getrokken. Via dit kanaal brengen we die gedachten onder de aandacht bij de vrijwilligers
van Brood en Rozen, jij dus, en andere geinteresseerden. Met dit schrijven waarderen we je. In de
winter zit de uitnodiging besloten om te vertragen maar ook om los te laten wat ons niet langer
dient. Daarmee kan ruimte komen voor iets nieuws.

Ruimte geven

Polarisatie, conflicten, uitsluiting of het uitdragen van vijandsbeelden kunnen ontstaan wanneer
mensen niet geinteresseerd zijn in de ander, zichzelf niet willen onderzoeken en geen ruimte
willen geven. Uitsluitend de dingen op de eigen manier willen doen ondermijnt de solidariteit.
Uit de verhalen van de vele vrouwen die ons opzoeken en uit onze reflectie op wat we in de
breedte waarnemen zien we dat iedere insider een buitenstaander kan worden. Maar ook dat de
insider de buitenstaander creeért. En dat de buitenstaander buitenstaander kan blijven omdat
de afstand onoverbrugbaar blijkt te zijn. We zien een parallel met wat er op geopolitieke schaal
gebeurt; tegenstellingen worden aangescherpt en zondebokken worden aangewezen om zich
beter te voelen. Mensen trekken zich terug in de eigen kring, zijn uit op eigen gewin en gunnen
de buitenstaander weinig. Die houding brengt niemand verder. Gelukkig werken wij met mensen
samen die ervoor kiezen naar de ander toe te schuiven. Nieuwsgierig zijn naar het andere verhaal,
ruimte maken voor vrouwen die tussen wal en schip zijn gevallen, ruimte maken voor lege CV's en
0 professionele werkervaring. Mensen die meedenken hoe we van buitenstaanders insiders maken.
En zelfs ruimte maken om gewoontes die buitenstaanders buiten houden los te laten. Soms worden
talenten niet altijd als zodanig herkend en lijken kansen het tegengestelde van wat ze zijn.

Control the tongue

Woorden zijn geladen met creatiekracht. De woorden die we kiezen kunnen binnen iedere
interactie verbinding en afstand creéren. Ze kunnen ook het insiders-, en buitenstaandersgevoel
creéren. Taal doet veel met mensen en in de wereld. Veel van de zaken die tussen mensen misgaan
zijn gerelateerd aan de wijze waarop ‘de tong’ gebruikt wordt en aan de betekenisverlening; hoe
erover mensen gedacht en gepraat wordt stuurt het handelen. Vraag elkaar niet de dingen te doen
die moeilijk zijn, je weet niet hoeveel iemand er al op heeft zitten; dat creéert een ‘gap’ en voedt
de afstand. We kennen allemaal situaties dat de mens uit zijn rol valt, zichzelf niet in control heeft.
Wat van belang is is onze reactie, niet eens de actie, de actie kan een vergissing zijn. Zowel voor de
buitenstaander als de insider geldt dat het hier en nu een gevolg van de keuzes is die eerder, bewust
of onbewust, gemaakt zijn. Een beetje vriendelijkheid kost geen geld; control the tongue, talk with
love. Ook in lastige gesprekken of als je uit elkaar zou moeten, gebruik mooie woorden steeds met
hetzelfde doel voor ogen: groeien in vertrouwen en verdraagzaamheid. Na 15 jaar kunnen we niet
anders concluderen dan dat de buitenstaander de insider nodig heeft om uit de ellende te komen.
Maatschappelijk succes brengt sociale verantwoordelijkheid met zich mee.
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