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Vandaag is de midwinter begonnen. De langste nacht van het jaar. Langzaam gaat het licht 
weer terugkomen. De natuur kent haar eigen ritme en ieder seizoen heeft zo z’n charmes. 
Op die flow meebewegen geeft nieuwe energie. Na 12,5 jaar succesvol samenwerken met de 
sociale dienst van de gemeente Breda is er nu een eind gekomen aan de samenwerkingsrelatie. 
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
 
‘There is a crack in everything, thats how the light comes in’ 
Zoals Leonard Cohen zei, het licht komt door een barst naar binnen. Soms is het nemen van 
een volgende stap onvermijdelijk. Het biedt een kans voor stichting Brood en Rozen om meer 
vrouwen te helpen hun ontwikkelpotentieel in de maatschappij te verzilveren. Er zijn mooie 
herinneringen gemaakt, levens zijn definitief ten goede veranderd. We hebben een aantal 
jaar van ons leven aan deze missie in Breda gegeven. Het is niet vreemd dat nostalgie en 
melancholie zich even laat zien. 

Het licht komt altijd terug, hoe donker het ook is
We vangen het nieuwe jaar aan met mooi nieuws. In de eerste helft van 2024 gaan we 
samenwerken met de gemeente Oosterhout. In de tweede helft van het jaar met de 
gemeente Roosendaal. We zijn verheugd met de West-Brabantse verankering en sterke 
nieuwe bondgenootschappen. Zo kunnen we nog meer vrouwen in een achterstandssituatie 
duurzaam op weg helpen met sterk leiderschap en echte kansen.   

Tot in 2024.

Nora Kasrioui
www.broodenrozen.nl

<Al 12,5 jaar op rij krijgen de bondgenoten van Brood en Rozen op winterzonnewende de 
midwinterbrief. Omdat we een nieuwe weg inslaan verspreiden we het nieuws wat breder.>
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