
Dit jaar vieren we het 12,5-jarig bestaan van stichting 
Brood en Rozen. Zonder de inzet van de vrijwilligers en 
de andere professionals zouden we niet tot hier gekomen 
zijn. We hebben samengewerkt aan de collectieve ambitie 
om vrouwen (en hun gezinnen) te emanciperen. In dit 
jubileumjaar maken wij graag kennis met de persoon achter 
de lesgevende vrijwilliger. We bevragen hem of haar over 
het leven en stellen iets andere vragen om meer beeld en 
verhaal bij de topmens te krijgen. Omdat alle vrijwilligers 
voor ons van waarde zijn willen we niemand voortrekken. 
Om die reden werken we met een lotingssysteem. De naam 
van de persoon die uit de bus rolt nodigen we uit voor 
deze rubriek. Aan de hand van 12,5 vragen maken we in 
DECEMBER kennis met Ger. In het dagelijks leven werkzaam 
als CEO / eigenaar Van Dal Mannenmode. 

1. Wat heb jij geleerd van de vrouwen die de afgelopen 
jaren deel hebben genomen aan het programma van 
Brood en Rozen? 
Ze hebben een sterke wil om vanuit hun huidige positie naar 
een betere te willen. Ze nemen de verantwoordelijkheid 
hiervoor. Je ziet dat ze best veel moeten leren zeker als je 
zo lang uit arbeidsproces bent. Deze dames moeten wel 
wat doen om aan te haken. De strijders blijven over.  

2. Welke vraag zou je willen dat je kinderen aan je 
stellen en waarom? 
Ben je gelukkig? Ik wil ze leren dat je niet altijd gelukkig 
hoeft te zijn. De dingen mogen ook moeilijk zijn. We 
leven in een maatschappij die ons voorhoudt dat er nooit 
iets tegen mag zitten. Maar juist tegenslagen vormen je.  

3. Hoe drink je de koffie? 
Zwart.  

4. Welk diep inzicht heb je verkregen over het leven?
Dat sommige dingen je overkomen en je van tegenslagen 
moet leren. In ieders leven gebeuren er gekke of 
onbedoelde dingen en dan moet je door.

5. Wat zou je vandaag nog doen als je morgen zou 
sterven? 
Een aantal ondeugende dingen die ik graag voor me 
houd. 
 

6. Welk woord raakt jou in positieve of negatieve zin 
het meest en waarom?
Liefde, als het er is is het geweldig. Als het er niet is is het 
pijnlijk. Omdat het sowieso postieve als negatieve kanten 
heeft. 

7. Waarvoor ben je het dankbaarst in je leven?
Voor mijn humor.  

8. Is er iets wat je stoort aan het huidige landelijke 
politieke beleid en zo ja wat dan? 
Alles wat de politici roepen en zeggen komen ze niet na. 
Er is er geen één die eerlijk is. Dus wat heb ik te kiezen.  

9. Is er een specifieke quote of overdenking die iets 
meer zegt over hoe jij in het leven staat?
Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel 
kan.  

10. Dit is een citaat van een sterke vrouw. Wat 
bewonder jij aan zulke vrouwen? 
Hun sterke karakter. Dat je kunt staan voor je ideeën en 
overtuiging en daar dan voor gaat. 
 
11. Waarom is het fijn om jou als vriend te hebben?
Ik ben loyaal en daar ben ik onfeilbaar in.  
 
12. Wat wist je niet over jezelf totdat anderen je dat 
hadden verteld?
Ik denk dat ik kritisch genoeg ben om al veel over mezelf 
te weten. 

12,5 Maak de vraag af? Wat… 
Wat staat mij in 2024 in de liefde te wachten?  
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