12,5 JAAR VRAGEN

Dit jaar vieren we het 12,5-jarig bestaan van stichting
Brood en Rozen. Zonder de inzet van de vrijwilligers en
de andere professionals zouden we niet tot hier gekomen
zijn. We hebben samengewerkt aan de collectieve ambitie
om vrouwen (en hun gezinnen) te emanciperen. In dit
jubileumjaar maken wij graag kennis met de persoon achter
de lesgevende vrijwilliger. We bevragen hem of haar over
het leven en stellen iets andere vragen om meer beeld en
verhaal bij de topmens te krijgen. Omdat alle vrijwilligers
voor ons van waarde zijn willen we niemand voortrekken.
Om die reden werken we met een lotingssysteem. De naam
van de persoon die uit de bus rolt nodigen we uit voor
deze rubriek. Aan de hand van 12,5 vragen maken we in
JUNI kennis met Arjen. In het dagelijks leven werkzaam als

journalist bij de NRC.

1. Wat leer jij van de vrouwen die in een
achterstandssituatie leven?

Ik leer er zelf ook van hoe verschillend je tegen het
leven aan kunt kijken.

2. Welke vraag zou je willen dat iemand aan je
stelt en waarom?

Het ligt er aan wie het vraagt maar toch: wil je mijn
vriend zijn?

3. Hoe drink je de koffie?
Met melk.

4. Welk diep inzicht heb je verkregen over het
leven?
Dat niemand het leven alleen kan dragen.

5. Wat zou je vandaag nog doen als je morgen
zou sterven?

Ik zou een feest geven voor al mijn familieleden en
vrienden.

6. Welk woord raakt jou in positieve of negatieve
zin het meest en waarom?
Liefde. Dat snapt iedereen.

7. Waarvoor ben je het dankbaarst in je leven?
Dankbaar voor de geluksmomenten die er in mijn
leven zijn, bijvoorbeeld de geboorte van mijn
kinderen.

8. Leef je, met je gedachten in het verleden,
heden of toekomst?

Ik zou meer in het heden willen leven. Dat doe ik te
weinig.

9. Is er een specifieke quote of overdenking die
iets meer zegt over hoe jij in het leven staat?

Ik las laatst iets over mensen met het sterrenbeeld
‘boogschutter’, zoals ik. ‘Zelfs als ze in een situatie
zitten waarin er eigenlijk geen sprankje hoop is,
vinden ze wel iets om zich aan vast te houden en
krabbelen ze weer overeind’. Dat vind ik wel een
mooi streven.

10. Met welke nieuwe kwaliteit of mogelijkheid
zou je morgen wakker willen worden?
Besluitvaardigheid.

11. Wat wist je niet over jezelf totdat anderen je
dat hadden verteld?

Twee dingen: dat ik soms naief en te goedgelovig
ben, en ook ben ik soms vergeetachtig.
12. Wat vind je het belangrijkste in een
vriendschap?

Trouw.

12,5 Maak de vraag af? Welk(e)...
In welke samenleving wil ik het liefste wonen?
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