12,5 JAAR VRAGEN

Dit jaar vieren we het 12,5 jarig bestaan van stichting Brood
en Rozen. Zonder de inzet van de vrijwilligers en de andere
professionals zouden we niet tot hier gekomen zijn. We hebben
samen gewerkt aan de collectieve ambitie om vrouwen (en hun
gezinnen) te emanciperen. In dit jubileumjaar willen wij graag
kennismaken met de persoon achter de lesgevende vrijwilliger.
We bevragen hem of haar over het leven en stellen iets andere
vragen om meer beeld en verhaal bij de topmens te krijgen.
Omdat alle vrijwilligers voor ons van waarde zijn willen we niemand
voortrekken. Om die reden werken we met een lotingssysteem.
De naam van de persoon die uit de bus rolt nodigen we uit
voor deze rubriek. Aan de hand van 12,5 vragen maken we in
MAART, de maand van de EMANCIPATIE, kennis met Carla. In het
dagelijks leven werkzaam als lid van de Dé66-Eerste Kamerfractie

en bestuursvoorzitter van de Koninklijke NLingenieurs.

1. Dit is het 7e jaar dat je actief bent voor Brood en
Rozen. Op 8 maart woonde je het 12,5-jarig jubileum
bij. Welk gevoel heb je daaraan overgehouden?
ledereen die daar aanwezig was zowel de
bijstandsvrouwen als alle begeleiders straalden
energie uit. Was positief en creatief. Dat is uniek
omdat je niet zo vaak in een gezelschap bent waar dit
zo sterk voelbaar is.

2. Is er een specifieke quote of overdenking die
iets meer zegt over hoe jij in het leven staat?
Spreek jezelf uit. Ook als het afwijkt van de meningen
van de ander.

3. Hoe drink jij je koffie?
Met melk.

4. Wat betekent vrouwensolidariteit voor jou?
Dat je er onvoorwaardelijk voor de andere vrouw bent
als die je nodig heeft.

5. Welke vraag zou je willen dat iemand aan je stelt
en waarom?

Ben je gelukkig in de liefde? Omdat alles begint met
liefde.

6. Als je morgen zou sterven. Wat zou je vandaag
nog doen?

Terug naar de kern. Voor mij is dat met mijn partner,
de drie zonen en de hond Ollie samen de laatste dag
doorbrengen.

7. Welk diep inzicht heb je verkregen in het leven
en wil je dat met ons delen?

In veel ontmoetingen leer je van elkaar. De ander heeft
ook wijsheden dat maakt ontmoetingen wederkerig.

8. Als je 1 minuut de aandacht zou hebben van de
hele wereld. Wat zou je dan zeggen?
Zorg goed voor de aarde.

9. Leef je, met je gedachten in het verleden, heden
of toekomst?
Heden.

10. Welk woord raakt jou in positieve of negatieve
zin het meest en waarom?

Veerkracht. Omdat we allemaal in ons leven wel eens
te maken krijgen met tegenslag. Het gaat erom hoe je
daar dan mee omgaat.

11. Wat wist je niet over jezelf totdat anderen je
dat hadden verteld?

Dat ik in het grote gezin van vroeger ook wel eenzaam
ben geweest.

12. Waarvoor ben je het dankbaarst in je leven?
Mijn moeder.

12,5 Maak de vraag af?
Welke... Welke landen ga ik nog ontdekken?
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